
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief  
6 april 2025 

  
       
 Viering van zondag 6 april 2025, 5e zondag van de veertigdagentijd. 

Deze zondag is de 5e zondag van de veertigdagentijd. Het net begint zich rondom Jezus 
te sluiten. We lezen deze zondag uit Lukas 20. Jezus is inmiddels aangekomen in 
Jeruzalem en hij vertelt in de tempel de mensen een gelijkenis over een wijngaard.  
Welkom! 

DS. SIETSKE BLOK 
 

Aanvang van de viering: 9.30 uur. 

Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 

Ook is de viering online te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop  

op de tekst deze link te klikken.  
 

Voorganger: ds. Sietske Blok 

Ambtsdrager(s): Nelly Bonis en Jeanet Vermeulen 
Muzikale begeleiding: het blazerstrio, bestaande uit de heren Ad Spijkers op euphonium, Leon van 
Grinsven op hoorn en Chris Meijer op cornet à piston.  
Zij spelen het volgende:  
1. Voorafgaande aan de dienst:  

-Suite no. 9 deel II – O Gott, du frommer Gott, van A. Fritzsch in een arrangement van   
Michel Rondeau, 
-Suite no. 11 deel IV – Erhalt mein Herz im Glauben rein van Jos. Clauder in een 
arrangement van Michel Rondeau, 

2. Na de preek: Als een wijngaard van Wim ter Burg, in een bewerking van Gert Oost,   
3. Tijdens de collecte: Almachtige en eeuwige God van Orlando Gibbons, 
4. Bij het uitgaan: Ga nu heen in vrede/Pelgrimstocht der mensen van Edward Elgar. 

 

Collecten: 

-Diaconie 
Via bank: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
Van: Diakonale Raad v.d. Prot. Gemeente Tilburg en Goirle 
Vermelding: collecte 6 april 2025, bestemd voor Kerk in Actie / Zending. 

Toelichting:  In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen 
onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van 
deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf 
niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode 
waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. 

 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Jaarthema 2024-2025: 
Als nieuw: leven in het 

licht van Gods 
koninkrijk 

                 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew


 

-Kerk 
Via bank: IBAN NL35 INGB 0001 0806 49 
van: PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO  
Vermelding: collecte 6 april 2025, bestemd voor de Kerk. 

 

App Appostel 
De Protestantse Gemeente Tilburg e.o. maakt gebruik van de App Appostel. Door deze te 
downloaden, kunt u ook via de App Appostel bijdragen aan de collecten. 

 
De bloemengroeten van zondag 30 maart 2025 
*De heer en mevrouw Bert en Hannie Wolfswinkel-Harteman, zij waren 24 maart 53 jaar getrouwd. 
*Mevrouw Annemarie Oliekan-Crucq, zij is 25 maart 90 jaar geworden. 
*Mevrouw Ria van der Linden-Boons, zij is 26 maart 85 jaar geworden. 
*Mevrouw M. de Vreede-Toet, zij is 28 maart 80 jaar geworden. 
*Mevrouw Joke van der Leun-Hendriks, zij is 29 maart 84 jaar geworden. 
*Mevrouw Riet de Goede-Schaart, zij is 30 maart 94 jaar geworden. 
   JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl of telefoon 06-5204 2771 

 
 Liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd en Pasen 

 

Het thema voor de Veertigdagentijd 2025 is 'Heilig je leven'. In de 
liturgische handreiking staat dit als volgt beschreven: 'In de 
Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, 
onszelf en onze naaste. Leven in het licht van Gods koninkrijk 
vraagt niet om passief afwachten: we worden uitgedaagd om ‘als 
nieuw’ te leven en te onderscheiden waar het op aankomt. Jezus 
stelt ons op scherp: we worden opgeroepen om onze 
verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de 
schepping en de samenleving. Welke keuzes maken wij, welke 
omkeer heb jij, hebben wij, heeft de wereld nodig en hoe blijven 
we in balans tussen de verantwoordelijkheid die wij hebben en 
het leven van genade?' 
De Bijbelteksten die gebruikt worden, komen uit het oecumenisch 
leesrooster, met name uit het evangelie van Mattheüs en Lucas. In 
de Goede Week ook teksten uit het evangelie van Johannes. 
Basissymboliek Veertigdagentijd: een halve bolvorm staat 

symbool voor de aarde. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd, is het kruis aanwezig in de 
schikking. Het kruis is een directe verwijzing naar de genade van het geloof en naar de 
sterfelijkheid van de mens. In de periode die komt, wordt het liggende kruis een staand kruis. 
Bloemen en materialen beelden de lezingen uit. 
 

5e zondag Veertigdagentijd, Lucas 20:9-19 
Kerntekst: ‘De steen die de bouwlieden afkeurden is de hoeksteen geworden’, Lucas 20:17 (citaat 
uit Psalm 118). Kernwoorden: struikelen, hoeksteen, oordeel. 
En weer vertelt Jezus een gelijkenis aan de menigte. Over een wijnbouwer die op reis gaat en de 
wijngaard verpacht. Over pachters, die de opbrengst voor zichzelf houden en de knechten 
mishandelen. Uiteindelijk doden ze de zoon, de erfgenaam. Wat zal de eigenaar doen? De 
wijnbouwers doden en de wijngaard aan iemand anders geven? ‘Dat nooit’, roepen de mensen 
die kennelijk meteen begrijpen waar het over gaat: God die zijn volk loslaat. Het is kennelijk niet 
simpel of vanzelfsprekend om je toe te vertrouwen aan Jezus als de Zoon. Het is een 
struikelsteen. De farizeeën en Schriftgeleerden snappen het onmiddellijk en willen Jezus grijpen, 
maar het is nog niet zover … Dit verhaal zet de mensheid niet in een mooi licht. We willen ons 
kennelijk niet laten storen door God. Denk ook aan het verhaal van Dostojevski, over de 
grootinquisiteur die tegen Jezus zegt: ‘Waarom komt u ons storen, we hebben het allemaal op 
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orde …’ God heeft recht op ons. Alles wat we zijn, hebben en kunnen, hebben we aan Hem te 
danken. Geven we Hem waar Hij recht op heeft? Alleen zó wordt ons leven nieuw. 
 

Liturgische Schikking: 
De hoeksteen, de rots die het fundament kan zijn, staat centraal in de schikking. Het kruis komt 
rechtop te staan en de stenen, de hoekstenen, komen eromheen. Tussen de stenen komt een 
vaas met daarin een bloeiende tak als verwijzing naar een nieuw leven. 
  
Namens Taakgroep Eredienst, 
ANNELIES VAN WIJK EN JESSICA HAGOORT 
 

 
 Informatie over de vieringen in de Goede Week 

De Goede Week komt eraan. Ieder jaar weer een bijzondere week waarin we het lijden en sterven 
van Jezus herdenken. In de Opstandingskerk zal hier op meerdere dagen bij stilgestaan worden. Op 
Witte Donderdag wordt u van harte uitgenodigd om de viering van onze vrienden van Ekklesia bij te 
wonen. Deze begint om 20.00 uur. Op Goede Vrijdag hebben we een eigen dienst die om 19.30  uur 
begint en waarin ds. Blok voorgaat. Na deze dienst verlaten we in stilte de kerk. Later op de avond 
zal Ekklesia een Goede Vrijdagviering houden. Ook wordt u door hen uitgenodigd om op Stille 
Zaterdag (21.00 uur) aan te sluiten bij de Paaswake. 
Op Paasochtend beginnen we onze dienst om 10.00 uur in de ochtend in plaats van het gebruikelijke 
9.30 uur. In deze paasochtenddienst zal opnieuw ds. Blok voorgaan. We kijken er naar uit! 
RIK DE JONG, scriba 

 
 Bericht van ds. Sietske Blok 

Ik ben lid van koor Katharsis en deze zondag, 6 april, zing ik om 
11.00 uur mee in een viering met liederen uit de musical Jesus 
Christ Superstar. Dat betekent dat ik na het einde van onze 
viering snel zal vertrekken. Dan weet u dat alvast!  
Als u mij graag wilt spreken over iets groots of kleins, welkom! 
Neemt u contact met mij op, dan maken we een afspraak.  
 

Hartelijke groet,  
ds. SIETSKE BLOK  

 

 

 

 
 Op vrijdag 11 april a.s. komt de 40/60-groep weer bij elkaar.  

Een gezellige en inhoudelijke avond voor iedereen die (ongeveer) tussen de 40 en de 60 jaar is. Het 
begint om 18.30 uur in de kerk met een maaltijd en daarna volgt het inhoudelijke gedeelte van de 
avond. Graag van tevoren even laten weten dat je komt, dit kan bij Jessica Hagoort of bij  
Caroline Jones.  

 
 Lied van de maand april en mei: ‘Paastijd’ 

Lied 882 Allerhoogste God, heilig en glorierijk 
tekst Susan R. Briehl, vert. Andries Govaart / muziek Robert Buckley Farlee - NELSON 
 

In de Paastijd (20 april t/m 1 juni) zingen we ‘Allerhoogste God, heilig en glorierijk’. Het is bij de 
Amerikaanse Lutheranen een geliefd lied. ‘Holy God, holy and glorious’ is in 2000 door de 
predikanten Susan Briehl (1952) en Robert Farlee (1950) in de aanloop naar het overlijden van hun 
49-jarige collega Paul Nelson ontstaan. De tekst is als een geschenk aan de zieke Nelson geschreven. 
Tot het laatst toe was hij een theoloog van het kruis en verkondigde in zijn sterven Christus op 



 

dezelfde wijze als bij zijn leven. Tijdens de uitvaart heeft Susan op verzoek van Paul de gebeden 
verzorgd, waarbij zij beelden uit haar gedicht ‘Holy God, holy and glorious’ heeft gebruikt. 
 

Lied 882 bezingt de Lutherse theologie van het kruis. Gods kracht toont zich in het kruis, het 
schijnbare teken van zwakte. Die kracht, Gods glorie en majesteit, is verborgen in hun 
tegenovergestelden: macht wordt ontkracht, schoonheid wordt veracht en afgewezen en in het 
sterven wordt leven zichtbaar. Deze tegenstellingen komen in elke strofe in een vaste volgorde aan 
bod: de grootsheid van God wordt aangeroepen, hierna volgt de bijbehorende zwakheid en eindigt 
de strofe met de aanschouwing van Gods eigenschap die uit genoemde tegenstellingen blijkt. Zo 
wordt bijvoorbeeld in strofe vier God in het begin aangeroepen als louter wijs, in de middelste regel 
wordt diens keuze voor de weg van dwaasheid genoemd en aan het einde aanschouwen wij Gods 
wijsheid. Hierin is de vorm van het kruis zichtbaar. Het zwakke woord in het midden van de strofe, 
dwaasheid, vormt het centrum van het kruis en de sterke tegenstellingen daarbij aan het begin en 
einde van de strofe, louter wijs en wijsheid, staan aan de uiteinden.  
In de tekst worden woorden herhaald waaraan nieuwe woorden worden toegevoegd. Hierdoor 
klinken ze aarzelend en zoekend wat leidt tot een ‘mijmerend spreken’.  
 

Als eerbetoon aan Paul Nelson heeft Robert Farlee de melodie NELSON genoemd. Het ‘mijmerend 
spreken’ heeft hij met de afwisseling tussen drie- en vierkwartsmaat versterkt. Bij het zingen vraagt 
de tussengevoegde driekwartsmaat aan het einde van de derde regel extra aandacht. Wanneer de 
laatste noot te lang klinkt, verdwijnt het effect van de maatwisseling.  
Het lied komt het beste tot zijn recht wanneer er rustig en geconcentreerd wordt gezongen. Een 
voorbeeld hiervan is op YouTube te vinden (Liedboek 882-Allerhoogste God). Zangers zingen samen 
met organist Vincent van Laar in de Dorpskerk Eelde. Op YouTube staat ook een versie van het 
originele lied ‘Holy God, Holy and Glorious’ gezongen door National Lutheran Choir.  
 

Namens Taakgroep Eredienst, 
HELGA JANSSENS-BAAN 

 
 Ga je mee op Bijbelse gemeentereis? 

Al een aantal jaar ben ik, jeugdouderling Dorien, reisleider bij reisorganisatie Beter Uit. Afgelopen 
jaar begeleidde ik voor het eerst een Bijbelse reis een Paulusreis in Griekenland. Eerder heb ik 
met ds. Winanda de Vroe gesproken over een gemeentereis. Ik zou in het voorjaar van 2026 zo’n 
reis willen organiseren.  
Laat de Bijbelverhalen uit de Bijbel tot leven komen tijdens een bezoek aan diverse plaatsen uit 
de Bijbel, bijvoorbeeld de plaatsen die Paulus bezocht tijdens zijn zendingsreizen. Je stapt als het 
ware terug in de tijd van de Bijbel en maakt er onderdeel van uit. Je loopt over dezelfde weg als 
waar bijvoorbeeld Paulus liep en laat de Bijbelverhalen meer tot de verbeelding spreken. 
 

Beter Uit 
Beter Uit is een Christelijke reisorganisatie en daarom staan we ook iedere dag stil bij de Bijbel en 
proberen we op zondag een plaatselijke kerk te bezoeken. 
 

Turkije of Griekenland 
Lijkt het je leuk om in 2026 mee te gaan op een Bijbelse gemeentereis? Dit kan bijvoorbeeld naar 
Turkije zijn, het vaste land van Griekenland, of enkele Griekse eilanden zoals Kos en Patmos. De 
exacte bestemming en datum stem ik te zijner tijd met de belangstellenden voor deze reis af. 
 

10 dagen in voorjaar 2026 
De reis duurt zo’n 10 dagen en vindt plaats in het voorjaar van 2026. De kosten komen uit op 
ongeveer 1.700 tot 2.000 euro per persoon, met een toelage voor een eenpersoonskamer. Het is 
wel belangrijk dat je redelijk ter been bent, want zeker bij opgravingen is het niet altijd mogelijk 
om met een rollator te lopen. 
 

Vrijblijvende inventarisatie 
Heb je serieus interesse om mee te gaan? Mail dan je naam en met hoeveel personen je mee op 
gemeentereis wil naar Dorien: jeugdouderling@pkn-oisterwijk.nl. Dit is helemaal vrijblijvend en 
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dus geen officiële aanmelding. Het is puur een inventarisatie van mensen die zo’n reis zouden 
willen maken. 
DORIEN KLEINE RAMMELKAMP 
 

 
 

Areopagus in Athene. Op deze berg hield Paulus de bekende toespraak uit Handelingen 17 vanaf vers 16.  

 
 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de tekst die hoort bij 

week 5 van de 40dagentijd. In deze week wordt uit het boek van de profeet Jona gelezen. 
Onderstaande tekst is uit de Petrus Veertigdagentijdkalender 2025 ‘Als nieuw! Heilig je leven’: 
 

  Mensen, hoor de profeten, 
  al luister je niet graag, 
  je zult het moeten weten, 
  God heeft je niet vergeten. 
  Keer je om, keer je om vandaag. 
 

  Karel Deurloo 
  Uit Zingend Geloven 7 

 
 

 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

APRIL 2025   

Zondag 6 april 2025 
 
Aanvang 11.00 uur 

Viering in de 40dagentijd, met in het 
Nederlands gezongen liederen uit de 
musical Jesus Christ superstar. 
Uitgevoerd door koor Katharsis en 
combo o.l.v. Martin Hoondert. 

Petrus Donderskerk, 
Entschotsestraat 124, 
Tilburg 

Woensdag 9 april 2025 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend in de Gele Zaal 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 10 april 2025 
18.30-19.15 uur 
Verzamelen vanaf 18.15 uur 
 
(de volgende data zijn: 15 mei 
en 19 juni 2025) 

‘Zingen voor Vrede’, georganiseerd 
door de Raad van Kerken  
Begeleiding: Helga Janssens-Baan en 
Peter Derks  

Op de Heuvelring voor de 
Jozefkerk.  
 

Vrijdag 11 april 2025 
 
Aanvang: 18.30 uur 

Bijeenkomst van de 40/60-groep.  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/ACT.17


 

(eerst een gezamenlijke 
maaltijd, daarna met elkaar in 
gesprek) 

Een gezellige en inhoudelijke avond 
voor iedereen die (ongeveer) tussen 
de 40 en de 60 is.  
Aanmelden kan bij Jessica Hagoort of 
bij Caroline Jones.  

Maandag 14 april 2025  
 
Inloop vanaf 14.00 uur 

‘Zingen in Zonnehof’, 
zingen van 14.30-16.00 uur 
 

Een zangmiddag op weg naar Pasen. 
Na afloop een gezellig samenzijn met 
een glaasje en een zoutje 

Zonnehof, in de Salon, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

Woensdag 16 april 2025 
Aanvang 13.30 uur 

AVE-middag, 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Goede Vrijdag 18 april 2025 
Aanvang 19.30 uur, 
in de Lambertuskerk in 
Haarsteeg 

 Voor meer informatie zie 
www.koorlaudatedominu
m.nl 

Zaterdag 19 april 2025 
 
Volgende datum is: 
10 mei (groene zaal) 
 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk. 
Thema ‘Vervreemding’  
 

Graag aanmelden van tevoren als je 
mee schildert via: 
sjoukje@portrettenenmeer.com 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8, 
in de Gele Zaal 

Zondag 27 april 2025 
Aanvang 18.30 uur 
Iedere laatste zondag van de 
maand 

Leerdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
In de Gele Zaal 

MEI 2025   

JUNI 2025   

Maandag 2 juni 2025 Gemeenteberaad, agenda volgt nog Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

SEPTEMBER 2025   

Zaterdag 27 september 2025 Herfstmarkt in de Opstandingskerk Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 
 
 
 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl  
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) 
 
Predikant: ds. Sietske Blok.  U kunt contact met haar opnemen via e-mail: dssietskeblok@gmail.com  of 
per telefoon 06-1953 2015 
 
Scriba: dhr. Rik de Jong. E-mail: scriba@pkn-tilburg.nl  Tel. 06-13340494 
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Voorzitter: dhr. Wim de Kwaasteniet. E-mail: wdk@dekwaasteniet.nl. Tel. 06-2883 9727 
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ouderling dhr. Theo van de Sanden-Bout 
(tel. 06-2292 9948)  
 
Voor bijzondere vieringen als doop, uitvaart of huwelijk kunt u contact opnemen met ouderling 
mevrouw Nelly Bonis (telefoonnummer 013-5343504) 
 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  
 Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg 
 Instagram: pkn_tilburg  

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54  
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